
 

Liefdevol aandenken aan 

 

de heer 
         

JACQUES STAELENS 
 

53 jaar getrouwd met Liliane Notebaert 

 
 

geboren in Waregem op 24 april 1945 en na een zeer mooi leven overleden 

in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem op 26 september 2024. 
 

 
 

 

 

We nemen afscheid aan de urne van Jacques tijdens de uitvaartdienst 

in aula “Vanhoutteghem Funerals” in Waregem (Marcel Windelsstraat 19) 

op donderdag 3 oktober 2024 om 10.30 uur. 
 

(Parkeermogelijkheid: stadsparking park Casier). 
 
 

 

Jacques zal rusten in het urnenveld 

op de stadsbegraafplaats De Barakke in Waregem (perk 1006). 

 
 

Er is geen mogelijkheid om Jacques een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum, 

we bewaren zijn beeld en de herinneringen aan hem in ons hart. 

Zoveel	soorten	van	verdriet,	ik	noem	ze	niet.	

Maar	één,	het	afstand	doen	en	scheiden.	

En	niet	het	snijden	doet	zo’n	pijn,	

maar	het	afgesneden	zijn.	
	

M. Vasalis 

   

           Echtgenoot	van:                      Liliane Notebaert. 
 

 

													Papa	en	Opie	van:                    Barbara en Bert Staelens - Van Thuyne, 
   Emiel en Janne, 

   Marie en Guillermo, 

   Emma en Vik, 

              Simon en Katrijn Staelens - Eeckhautte, 

   Servaes, 

   Korneel, 

   François en Julien Fassart, 

             Loore en Tomas Staelens - Hallaert, 

   Finn, 

   Pippa.  
 
 

												Broer,	schoonbroer	en	nonkel	van:                          de families Staelens - Ameye en Notebaert - Nachtergaele. 
 

 

Met	oprechte	dank	aan	zijn	huisarts	dr.	Patrick	Derycke	

en	dr.	Veronique	Buyse	en	het	oncologisch	team	van	het	O.L.V.	van	Lourdes	Ziekenhuis	in	Waregem. 

Rouwbetuiging:									Torenlaan 1 - 8790 Waregem 
 

	 					 									of online: ww.vanhoutteghemfunerals.be 
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De familie dankt u voor uw blijken van medeleven en steun bij het heengaan van Jacques. 

JACQUES 
STAELENS 

 

° 24 april 1945 

† 26 september 2024 

Het einde komt zo stil, 

zo traagzaam aangetreden, 

dat genen weet waarheen het leven is gebleven. 

Het is avond, stil en Hem omtrent, 

is iets om iemand, onbekend. 

Die zachtjes, Hem beroerend zegt: 

“het is avond en ‘t is rustensrecht”. 

 

Vrij naar Guido Gezelle 


