
 

 

 
 

 

 

 

Is opgenomen in Gods eeuwige Liefde 

 
 
 

Zuster Marie-Hélène 

Maria Helena Dierckens 
 

Zuster van het Geloof 
 

Dochter van Florent (†) Dierckens en Maria (†) Dufour 
 

 
Geboren in Wingene op 30 mei 1929. 

Aan de Heer toegewijd door religieuze professie 
in de congregatie van de Zusters van het Geloof van Tielt 

op 9 augustus 1949. 
Overleden in het woonzorgcentrum ‘De Karmel’ 

in Waregem op 24 september 2024, 
gezalfd met het sacrament van de zieken. 

 
 

 

De verrijzenisviering heeft plaats 

in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem (Markt) 

op maandag 30 september 2024 om 10.30 uur. 
 

Zuster Marie-Hélène zal haar laatste rustplaats vinden 
op de stadsbegraafplaats in Waregem (perk 40). 

 
Zuster Marie-Hélène kan worden begroet  

in het uitvaartcentrum ‘Vanhoutteghem Funerals’, 
Marcel Windelsstraat 19 in Waregem: 

woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 
HEER, LAAT ZUSTER MARIE-HÉLÈNE AANZITTEN 

AAN UW HEMELS GASTMAAL 

 
 

 

 

Dit melden u: 
 

Zuster Rita Hereygers, algemeen overste 
Zuster Katleen Vercaempst, lokale verantwoordelijke 
en haar medezusters van het WZC ‘De Karmel’ in Waregem 
E.H. Jozef Craeynest, algemeen directeur 

 
Zuster Marie-Hélène was de geliefde zus, schoonzus, 
tante en groottante van: 
 

Cecile Dierckens - André (†) Vanoverbeke en familie 
Antoinette Dierckens - Gilbert Van Daele en familie 
Gilbert Dierckens - Andrea D’Hooghe en familie 

 
De families Dierckens en Dufour 

 
 

Met dank en waardering aan: 
 

De directie, het personeel en de vrijwilligers 
   van het woonzorgcentrum ‘De Karmel’ in Waregem. 
 

Dr. Veerle Desimpelaere en Dr. Charlotte Doise, 
         haar huisartsen. 
 

Caroline Malfait voor haar zorgende betrokkenheid. 
 
 

 
 

 

Rouwbetuigingen: 
 

 
 

Zuster Katleen Vercaempst 
Franklin Rooseveltlaan 4/21 - 8790 Waregem 
 ver.kat@scarlet.be 
 

Els Van Daele 
Sint-Janstraat 10 - 8700 Tielt 
 vandaele.els@hotmail.com 
 

of via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 



‘Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. 

Ik voel me veilig bij de Heer, 

zoals een kind in de armen van zijn moeder.’ 
 

Psalm 131,2 


